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 “Ja, ik kan wel zeggen dat ik me hier gelukkig voel” 
 
Hij heeft NAH, zoals dat heet: niet aangeboren hersenletsel. Desondanks heeft Rinus Spraakman 
zich in de afgelopen jaren kunnen ontplooien in Interzorg Nieuw Graswijk. Niks beperking – 
behalve dan tijdens de coronacrisis – maar juist vrije keuze en stimulering tot wat híj graag wil en 
kan. Zijn persoonlijk begeleider Wendy is daarin een belangrijke factor: “Als Rinus een plan heeft 
dan denk ik in eerste instantie ‘dat moet toch kunnen?’”  
 
Vrijheid 
Rinus (66) begon met werken op zijn 16e. Tot hij ziek werd, zoals hij het zelf noemt, en hij de wereld 
om zich heen niet meer kon verwerken en begrijpen als voorheen. Hij woonde in verschillende 
zorgcentra, acht jaar geleden streek hij neer in Nieuw Graswijk in Assen. Op zijn voorgaande 
woonplekken bleef Rinus altijd bezig met allerlei werkzaamheden, al stond het verplichte en 
opgelegde karakter daarvan hem steeds meer tegen. Tot hij in Nieuw Graswijk kwam wonen: “Hier 
zeiden ze: 'alles mag en niets moet'. Ik wist niet wat me overkwam, dat er opeens aan mij gevraagd: 
‘goh, wat wil jíj eigenlijk?’”  
Wat Rinus zelf kan, dat doet hij ook zelf. Hij bepaalt zijn eigen leven. “Ik kan doen wat ik wil en dat 
doet me heel goed”, juist die vrijheid brengt Rinus in beweging.  
 
Zien waar de grenzen liggen 
“Klopt”, bevestigt zijn persoonlijk begeleider (PB’er) Wendy. “Dat is bij ons de insteek: in principe 
moet bijna alles kunnen.” Rinus kijkt even opzij en maakt een kanttekening: “Maarrr, wel met een 
grens hè?” Zijn begeleider spoort hem aan om verder te vertellen. “Want ik wil wel eens te ver gaan. 
In mijn hoofd word ik soms te enthousiast en dan zegt Wendy of een andere medewerker ‘Ho! Rustig 
aan, overdenk het even’. En dan komt het altijd ook weer goed.” 
Rinus vindt het lastig om de werkzaamheden – allerlei hand- en spandiensten op de locatie – die hij 
doet, over te dragen aan een ander. Maar na de TIA van nog niet zo lang geleden, moest hij wel. “Ik 
moest wel een stapje terug doen, maar ik kan het ook niet goed aanzien dat mijn werk door anderen 
wordt gedaan.” Zijn begeleider knikt begripvol: “Ja, dat is lastig hè?” De zorgmedewerkers – en PB’er 
Wendy in het bijzonder – zíen Rinus en kennen hem door en door. Ze weten waar zijn grenzen liggen. 
 
Kleine (corona)wereld 
“Een beetje doelloos zitten te zitten, dat kan ik niet”, 
licht Rinus zijn onrust toe. Des te groter was de 
impact van de coronamaatregelen. “In het begin 
begonnen we vol goede moed”, blikt Wendy terug op 
de afgelopen maanden. “Toen konden we niet 
bedenken dat het zo lang zou gaan duren. Voor de 
cliënten was en is het vele malen erger dan voor ons 
als personeel. Zij moesten binnen blijven, wíj gingen 
aan het eind van de dienst weer naar huis. Maar het 
duurt nu wel heel lang hè?”, kijkt ze Rinus aan. Die 
knikt en zucht: “Het meeste miste ik de vrijheid om de 
stad in te mogen. Dat voelde echt opgesloten. We 
mogen nu sinds een paar weken wel weer door de 
stad fietsen, maar nog niet de winkels in.” 
Langzamerhand ontstaat er ook wel wat 
opstandigheid, merkt Wendy: “De strakke regels 

Na het gesprek met Rinus en Wendy werd 
een versoepeling kenbaar gemaakt van de 
coronaregels. Dit betekent voor de cliënten 
van Interzorg dat ze sinds 26 juni ook weer, 
onder de geldende voorwaarden, andere 
gebouwen in mogen. Zo kan Rinus 
Spraakman weer naar zijn geliefde 
kringloopwinkel en tijdens zijn fietstochten 
door Assen alle winkels aandoen die hij wil. 
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passen niet altijd meer bij de mensen en hun mogelijkheden. Zeker wanneer ik kijk naar de cliënten 
op onze afdeling.” Daarin komen zij en haar collega’s ook op voor ‘hun’ mensen. “Gelukkig is de 
bewegingsruimte nu verruimd.” In dat kader wil Rinus wel even een compliment geven: “Ik vind dat 
jullie het heel goed doen. Hoe jullie de bewoners actief houden met wandelen, tafeltennis, een 
speurtocht en heel vaak gewoon even een praatje maken. En die gezellige barbecue van laatst.” 
 
Niet bang 
Bang zijn ze niet om ziek te worden. Niet geweest ook. “Alle cliënten bleven naar de gezamenlijke 
koffie- en eetmomenten komen. Er is niemand geweest – ook in het begin niet – die zei ‘ik blijf op 
mijn kamer en kom niet in de groep’.” Ook onder de medewerkers heerste eerder hoop dan angst. 
Daarom zien ze ook best mogelijkheden richting het ‘nieuwe normaal’: “Niet dat alles overboord 
moet, helemaal niet, want ik vind die voorzichtigheid heel goed en belangrijk. Want deze groep ís 
kwetsbaar en je woont met heel veel mensen in een beperkte ruimte. Maar toch: wij zien wel ruimte 
in de mogelijkheden om wat meer te versoepelen.” 
 
Van kringloop naar online 
De coronacrisis bracht ook weer voordelen: Rinus heeft volop gebruik kunnen maken van zijn nieuwe 
laptop. Voorheen stapte hij geregeld op de fiets en ging aan bij de kringloop, eem snuustern. Dat 
hield hem staande. Die gang heeft hij nu al enkele maanden niet kunnen maken, maar: “Nu bestel ik 
het online!” Triomfantelijk wijst hij om zich heen in zijn appartement: “Die stoel hebben we besteld 
bij de Ikea, en kleding bij de Wehkamp.” Hij heeft er aardigheid aan, aan de laptop. Het heeft 
bijvoorbeeld het contact met zijn broer geïntensiveerd: “Die heeft postduiven en belt mij elke dag. 
Dan bekijken we samen online de duivenberichten. Maar ik schrijf ook verhaaltjes en gedichten. En 
internetbankieren natuurlijk. En wanneer ik het even niet weet, helpt Wendy of een collega.”  
 
Luisterend oor & vertrouwde toeverlaat 
Wat doet ze precies als PB’er? “Nou, eigenlijk dat wat jij nodig hebt hè?”, kijkt ze naar opzij. “En dat 
is vooral een luisterend oor zijn. Als Rinus ergens mee zit dan proberen we daar samen een oplossing 
voor te vinden. En je af en toe een beetje beschermen.” Maar ook gaan ze samen naar de McDonalds 
wanneer Rinus zin heeft in kip nuggets of gaan ze samen op pad om nieuwe kleding voor hem te 
kopen.  
“Het liefst bespreek ik de dingen met Wendy”, vult Rinus 
aan. “Zij kent me het allerbest, zij snapt mij. Toen ik 
laatst weer een TIA had gehad, kwam zij mij ophalen uit 
het ziekenhuis, dat is dan heel vertrouwd.” 
Je hoeft Wendy niet te vragen waarom dit werk zo mooi 
is. Ze glundert: “Dit is toch fantastisch? Ik probeer hem 
vooral niet in de weg te zitten. Als hij iets wil dan is het 
eerste dat ik denk: dat moet toch kunnen? Dan kijken we 
samen of we dat kunnen regelen. Zo is die laptop er 
bijvoorbeeld gekomen.” 
 
Poëzie & kunst 
In de nieuwsbrief van Nieuw Graswijk werd onlangs een 
gedicht over corona gepubliceerd, van de hand van 
Rinus. Of hij zo poëtisch is? “Jaaa, dat is wel zo”, laat 
Wendy weten voor Rinus te bescheiden wordt. Hij 
illustreert: “Ik heb al een paar keer in het Nieuwsblad van 
het Noorden gestaan en in de Vriezer Post, met 
gedichten en verhaaltjes. Soms ga ik er ’s nachts uit om 

Een brief of een kaart, 
een telefoontje, 
om elkaar een beetje op te beuren. 
Je steunt elkaar en maakt een praatje. 
Dat allemaal achter gesloten deuren, 
maar goed verzorgd, dat moet gezegd.  
Niets is hen te veel. 
Daarmee bedoel ik het geweldige personeel.  
Binnen Graswijk gebeurt nog meer: 
men houdt ons bezig met allerhande dingen  
om de coronacrisis samen te bedwingen. 
We moeten door, al is het zwaar….  
Maar we gaan het redden. 
Door samen te werken met elkaar! 
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aantekeningen te maken.” Ook het personeel maakt graag gebruik van zijn creatieve geest: 
“Wanneer iemand afscheid neemt of jarig is dan kloppen we aan bij Rinus en 10 minuten later 
hebben we een gedicht.” 
Het is indrukwekkend om te lezen en te zien wat iemand met hersenletsel tot uiting brengt. 
“Tekenen en schilderen doe ik ook”, gaat Rinus nog even door. “Die duif die daar hangt”, wijst hij, 
“dat winterlandschap en die kongfu-strijder. Leuk hè?” 
 
Wens 
Tot slot een ‘toekomstvraag’ aan Rinus: wat zou hij graag ooit nog willen? Daar is hij heel resoluut in: 
“Hier nooit meer weg gaan. Dit is echt mien plekkie. Zoals altijd is ook hier wel wat. Maar dit voelt 
voor mij als thuis. Het is de kracht van de begeleiding, dat ze je stimuleren om je nog verder te 
kunnen ontplooien. Je krijgt hier de kans om je grenzen te verleggen, om te ontdekken wat je kunt. 
En als het niet lukt dan heb je het tóch geprobeerd. Hier heb ik ook rust gevonden. Tuurlijk ben ik wel 
eens opstandig of heb ik een boze bui, maar dat zit gewoon in mijn hoofd, dan kan ik de dingen even 
niet goed op een rijtje zetten. Dan komt er iemand naar me toe en hebben we het erover, zo komt 
het altijd weer goed. Ja, ik kan wel zeggen dat ik me hier gelukkig voel.” 
 
 


