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Wies met mekaor in bijzondere tijden 
 
“Hoe erg het ook is, het is maar hoe je met je situatie omgaat”, is een wijze levensles 
die Jannie, Rudolf en Roelf als vanzelf toepassen. Ze hebben ondersteuning nodig, 
weten wat ‘ziek zijn’ betekent en wisten hun bewegingsruimte flink ingeperkt in de 
afgelopen maanden. Toch hebben ze het goed, ‘thuis’ in Interzorg De Hullen in Roden. 

“Wij gaan niet bij de pakken neerzitten, nooit!” 
  
Ze verwelkomt haar bezoek al bij de entree van de afdeling, vrolijke vlinders prijken op de 
muur. Ze gaat voor naar de activiteitenruimte die grenst aan de tuin. Ze wijst op stekjes die 
op tafel staan: “Daar is Roelf mee bezig” en vertelt wat ze hier voor activiteiten doen. 
Boksen, bijvoorbeeld. “Daar krijg je sterke armen van.” Zij is Jannie Douwes (71), een warme 
en alerte vrouw. Al gauw wordt ze vergezeld door Rudolf Dwarshuis (50). Jannie en Rudolf 
zijn ‘lotgenoten’: beide hebben MS en bewegen zich voort in een rolstoel. “Maar we hebben 
vooral ook dezelfde humor”, vertelt Jannie. Rudolf grinnikt, waarschijnlijk denkend aan de 
vrolijke momenten die ze regelmatig hebben. “We hebben in elkaar een maatje getroffen. We 
zetten de boel hier wel eens op stelten. Dan laat je anderen lachen en dat is alleen maar 
mooi.” 
  
Thuis 
Jannie kwam in 2017 in De Hullen 
wonen, Rudolf werd in 2018 haar 
overbuurman. Beide hadden zodanige 
ondersteuning nodig dat thuis wonen 
niet meer ging. “Mijn man was mijn 
mantelzorger maar die overleed in 
2017”, blikt Jannie terug. “Dan heb je 
opeens niets meer. Ik kwam eerst 
tijdelijk in De Hullen maar uiteindelijk 
ben ik hier gebleven.” Ook Rudolf 
kwam alleen te staan en moest zijn 
leven opnieuw inrichten. Dat deed hij 
hier, in De Hullen. “Ik ben ook naar 
een ander zorgcentrum geweest, 
maar dat voelde absoluut niet goed. 
Daar zou ik op de 4e verdieping zitten. 
En kijk hier: je gooit de deuren open 
en je bent buiten!” Ondertussen komt 
er een vrouw binnen: “Stoor ik?” 
Jannie reageert gevat: “Ja.” Het blijkt bezoek voor haar te zijn, een vriendin komt even 
spontaan langs. “Ga je vast naar mijn appartement? Dan kom ik zo bij je.” Ze kijkt de vriendin 
na: “Leuk is dat”, glimlacht ze. 
 
Levenskunst 
Het leven is niet altijd makkelijk voor deze mensen. Chronisch ziek zijn, niet meer alles zelf 
kunnen, niet meer in je oude vertrouwde huis wonen… Maar het heeft vooral met je karakter 
te maken hoe je met die situatie omgaat, vinden beide. Deze mensen bezitten de 
levenskunst van de positieve insteek. “Ik ben absoluut positief ingesteld”, knikt Rudolf. “Ik ga 
niet zitten treuren, nee zeker niet.”  
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Al is er ook de andere kant, weet Jannie: “Naar buiten toe zijn we vrolijk maar binnenin kan 
het soms onweren. Maar we mankeren hier allemáál iets, het zou wat zijn wanneer iedereen 
de kop zou laten hangen. Tover eens een lach op iemands gezicht: moet je zien wat er 
gebeurt!”  
Dan rijdt Roelf Jansma (80) binnen. Hij blijkt uit hetzelfde hout gesneden: “Ik heb in het begin 
een enorm moeilijke tijd gehad. Gehandicapt, dat leek het eindpunt. Maar ik heb me daar 
overheen gewerkt. En nu gaat het prima. We hebben hier een goede en liefdevolle 
verzorging. Dat vind ik hier hartstikke goed.” 
 
Corona 
De afgelopen maanden waren niet altijd makkelijk, toch heeft het personeel het vanaf het 
begin goed opgepakt, vindt Jannie: “Tuurlijk vonden we het erg vervelend om ‘opgesloten’ te 
zitten, maar tegelijkertijd wisten we ook wel dat het niet anders kon. Dat hebben ze hier 
vreselijk goed gedaan, zodat wij niet ziek zouden worden.” 
Bang om ziek te worden? Dat zijn ze wel geweest. “Zeker weten van wel, ja”, knikt Rudolf. 
Ook zijn overbuurvrouw had even de schrik te pakken: “Soms heb ik een koortsaanval, toen 
moest ik direct twee dagen op mijn kamer blijven en werden er allerlei maatregelen getroffen. 
Heel goed natuurlijk, maar ik was ook doodsbenauwd dat het echt corona was en dat ik dan 
mij familie niet meer zou kunnen zien.” Gelukkig bleek er niets aan de hand en bleef De 
Hullen ‘coronavrij’.  
Roelf Jansma heeft daarentegen eigenlijk niet zoveel hinder ondervonden van de 
coronamaatregelen: “Ik heb een appartement met een raam dat grenst aan de tuin en stoep. 
De verzorging zette buiten een stoel neer, ik deed het raam open en dan kon ik zó elke dag 
met mijn vrouw praten. Dat geluk had ik.” 
 
Naar buiten! 
De regels zijn inmiddels versoepeld: cliënten mogen binnen bezoek ontvangen én ze mogen 
weer naar buiten, het dorp in. Dat hebben Roelf, Rudolf en Jannie dan ook het meest gemist: 
naar buiten gaan voor een ommetje. Rudolf ging direct naar buiten en langs de vijver staan 
kijken, bij de vissen: “Er is niet zoveel nodig om het goed te hebben.”  
Jannie had onlangs ook een geluksmoment: “Gisteren was mijn ‘bevrijdingsdag’. Toen heb ik 
met mijn zoon een eind verderop over de camping ‘gewandeld’. En de kinderen en 
kleinkinderen weer zien natuurlijk, dat had ik het meeste gemist. De kleinste van drie 
maanden heb ik vorige week op de arm gehad. Éven tegen me aan liggen, dan kun je wel 
100 worden.” 
Jansma liet er geen gras over groeien en vertrok – op de eerste dag dat het weer mocht – in 
zijn rolstoel naar Lieveren. Hij houdt van buiten zijn en van de natuur: “Daarom geef ik hier 
de planten en bloemen water. Ik heb daar nog mooie slaplanten in de bak zitten”, wijst hij 
naar de binnentuin. “Die tomaten onderhoud ik en die stekjes op de tafel zijn ook van mij. Op 
het andere terras onderhoud ik nog een hele rij aardbeien, daar hebben we zeker vijf, zes 
keer van geplukt. Dat vind ik hartstikke mooi werk. Mooi dat dat hier kan.” 
 
Met de versoepeling van de coronaregels wordt de wereld weer wat groter en komt alles 
weer wat ‘tot leven’. Ook voor Rudolf, Jannie en Roelf. Al kwam ‘bij de pakken neerzitten’ in 
al die maanden niet in hun woordenboek voor.  
 
 


